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Trouwe God, 

Hier zijn we met alles wat ons bezighoudt, 

de zorgen van ons eigen bestaan en die van de wereld waarin we leven 

want we worden het soms zo beu, 

Corona blijft ons dagelijks bestaan bepalen, 

zelfs al wordt de speelruimte groter, 

juist nu merken we hoe lastig samenleven eigenlijk is: 

we zijn onze onbevangenheid kwijt, draaien om elkaar heen 

hoe kunnen we zo tot naaste voor elkaar zijn? 

We ervaren moeite en ongemak: 

Kunnen elkaar ontmoeten, maar zonder liefdevol aanraken. 

Wel naar de kerk mogen maar zo anders en zonder zang. 

En we dragen de lasten van de voorbije maanden met ons: 

sommigen werkten zo intensief en zo veel, 

anderen moesten thuis zitten, werkloos, niets te verdienen. 

Wat wacht ons nog? 

Omwille van die dubbelheid, die zorg en angst bidden wij, 

in het besef dat we kwetsbaar zijn. 

In het besef dat onze hulp en onze verwachting van u is. 

Heer ontferm u over ons, Christus ontferm u over ons, 

Heer ontferm u over ons, 

Amen. 

 

 

óIn hetzelfde schuitjeô 

Dit was het thema van de dienst op zondag de 13e. 

Pastor André Martens had een mooie overdenking over de Corona-tijd en het vertrouwen dat 

wij  dankzij onze schepper God en schipper Jezus mogen hebben op een goede afloop.  

Ton begroette ons met " groot is Uw trouw, o Heer" op de vleugel en na de overdenking 

kwam heel toepasselijk het " Scheepke onder Jezus hoede" op orgel voorbij! 

Stapte een klein uurtje later van boord en was blij de boot niet te hebben gemist! 

Jan van Prooijen  
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Berichten van de dominee 

 

Bij de tijd  

Vakanties liggen alweer een tijdje terug, maar ik wil u 

nog iets van mijn vakantie vertellen. Wel, vakantie. Dat 

was bij mij net als bij velen anderen toch wel anders dan 

normaal. Zo waren Frederik, Francisca en ik gewoon wat 

dagen bij familie in Duitsland en van daaruit zijn we 

dagjes uit geweest. Zo waren we ook in Eisenach en 

hebben het kasteel Wartburg bezocht.  

 

U zult de naam ñWartburgò wellicht wel kennen. Het is 

een historische plek en in protestantse kringen met name 

bekend omdat Maarten Luther daar een tijd 

ondergedoken was door de reformatie-perikelen en hij 

daar het Nieuwe Testament naar het Duits heeft vertaald. 

De bijbel in de volkstaal, zodat iedereen de bijbel kan 

begrijpen, dat was toch wel iets nieuws in die tijd. Luther 

heeft daarmee ook een belangrijke stempel gedrukt op de 

Duitse taal, maar dat terzijde.  

 

Van het verblijfskamertje van Luther mocht ik geen foto maken, maar een afbeelding heb ik 

op internet gevonden en met masker en al heb ik toch stiekem een foto genomen op de gang 

naar het kamertje toe.  

 

Behalve dat Luther daar het Nieuwe 

Testament heeft vertaald, waren er nog 

andere gebeurtenissen. Zo heeft de in de 

Rooms Katholieke Kerk heiligverklaarde 

Elisabeth von Thüringen op de Wartburg 

gewoond. Zij is heilig verklaard vanwege 

haar vroomheid, omdat ze tegen weerstand 

in voor de armen en zieken heeft gezorgd. 

Omdat ze niet betrapt mocht worden bij het 

uitdelen van brood, is er het verhaal dat de 

broden in haar schort zijn veranderd in 

rozen.  

 

 

In 1207 zou er dan nog een zangwedstrijd op de 

Wartburg hebben plaats gevonden die door Richard 

Wagner in de opera Tannhäuser is verwerkt.  

 

Maar in het bijzonder vond ik na mijn bezoek daar de 

gebeurtenissen van de ñWartburgfestenò interessant. Ik 

wist er eigenlijk helemaal niets van, en ook nu vrij 

weinig, en de opmerkingen in het museum van de 

Wartburg die erover gemaakt werden bleven wat vaag. 

Blijkbaar is de Wartburg de plek geweest waar in 1817 

voor het eerst een studentenprotest heeft plaats 

gevonden. Ze eisten een nationale eenwording van 

Duitsland, maar ze hadden ook liberale doelen zoals 

vrijheid van meningsuiting en persvrijheid voor ogen.  
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In het na Napoleon versplinterde Duitsland, was dat een doel dat door velen werd gesteund. 

Ook werd de tegenwoordige Duitse vlag door de studenten naar voren gebracht. Het wordt 

beschreven als een feest, maar toch ook met een grimmige sfeer, want er werden toen boeken 

verbrand. Vooral conservatieve boeken, maar bijvoorbeeld ook een boek van een Joodse 

auteur - ruimte gevend aan antisemitische gevoelens. In 1933 vond er weer een 

boekenverbranding door de naziôs plaats en men beriep zich op de ñWartburgfestenò.  

Ik heb me niet helemaal in de Wartburgfesten verdiept, maar een zure nasmaak blijft bij mij 

hangen. Historisch gezien kun je deze gebeurtenissen volgens mij noch geheel positief noch 

geheel negatief beoordelen. Maar het lijkt erop, dat in het huidige Duitsland de Wartburg toch 

omarmd wordt als belangrijk symbool. Dat maakt me huiverigéJuist nu. De wereld staat op 

zôn kop. Irritaties en frustraties voelen we al in kleine kring. Op het wereldtoneel wordt de 

toon steeds grimmiger. Landen die hun eigen dictators kiezen. Klimaatverandering die niet te 

stoppen lijkt. Wereldwijde onrust - de corona-crisis zet druk op de ketel en dat maakt me 

bang.  

 

Waarom deel ik deze vakantie-ervaring nu met u? Het heeft op het eerste gezicht niet zo veel 

met geloof te maken. En toch heeft het voor mij er wel mee te maken. Waarom? 

Welnu, heel veel mensen hebben het vooroordeel tegenover geloof, bijbel en kerk, dat het 

instituten zijn, mentaliteiten die conformiteit van hun volgers vragen. Geloven met je ogen 

dicht, zonder vragen stellen. De bijbel, de meest wonderlijke verhalen letterlijk begrijpen. De 

kerk als instituut die regels geeft en moraal oplegt. Steeds als ik met mensen praat die niets 

weten over de kerk en geloof, kom ik deze vooroordelen tegen. Herkent u ze ook? 

Ik hoop dat ik u nu niets nieuws vertel, maar in werkelijkheid is het precies andersom. Geloof, 

bijbel en kerk eisen juist geen conformiteit, blind geloven of regel-fetisjisme. Ook al zijn er 

natuurlijk tijden geweest, of die zijn er nog steeds, dat de kerk of kerken dat anders zien, maar 

ten diepste is dit geloof geïnspireerd op de bijbel, op Jezus, op die God die we in de kerk 

zoeken, een geloof dat aanzet tot navragen, uitzoeken, twijfelen, kritisch zijn, niet zomaar van 

alles klakkeloos aannemen. Het zet aan tot een ander denken, een andere levensmentaliteit 

dan die ons beheerst. Het zet aan tot anders handelen, opstaan voor een ander.  

 

De bijbel, het geloof: als u het mij vraagt spreekt het ons aan als volwassenen. Het neemt ons 

uitermate serieus. En daarom geeft het ook geen gemakkelijke troost, ontneemt het niet je 

plicht om zelf na te denken, gaat het niet voor jou alle vragen en problemen oplossen.  

Als er een mentaliteit is, een levensovertuiging die opgewassen is tegen crisissituaties zoals 

de onze waarin we leven, als u het mij vraagt, moeten we daarvoor bij de bijbel zijn 

(misschien ook bij andere religies en hun bronnen - maar die ken ik niet goed genoeg om 

daarover te oordelen).  

Het geloof dat ik in de bijbel tegenkom is een volwassen geloof. Niet iets wat zomaar de 

negatieve kantjes wegpoetst, zoals de historische verslaglegging over de gebeurtenissen op de 

Wartburg. Je niet zomaar een goed gevoel in handen geeft, zoals het gevoel van nationale 

eenheid, een vlag waar je je hart aan kunt ophalen, de geruststellende symbolen en 

geschiedschrijving die de moeilijkheden aan de kant zetten. Ook voor je persoonlijk leven, 

kan de bijbel keihard zijn. Er wordt je niet zomaar redding beloofd, alle wonden met een 

pleister toegeplakt, een zekerheid over hoe het hier en straks zit.  

 

Maar het geloof neemt je serieus en neemt je leven serieus met alle moeilijkheden, die je 

daarin ondervindt. God laat je niet alleen. Die belofte is geen redding uit alle ellende, is geen 

vrijbrief om er een potje van te maken, is geen antwoord op alle vragen. Maar ñGod laat niet 

alleenò betekent gewoon dat: Je staat er niet alleen voor. Het universum, de wereld, je leven is 

niet kil, vijandig of leeg, maar er is een kracht, een presentie die het goede wil, liefde geeft, 

met jou en mij ervoor opstaat dat deze wereld mooier, beter wordt. Dat Gods koninkrijk er 

komt en zal zijn. En juist dat is redding. Een hand die de jouwe pakt en tegen je fluistert: 

vertrouw erop, jij bent niet alleen, je kunt het, wat er ook gebeurt, de Liefde laat je niet meer 

los.  
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Van de predikant 

Beginnen aan een nieuw seizoen terwijl samenkomsten onder druk staan. Wat is het een 

vreemd jaar. Wat altijd vanzelfsprekend was, kan en mag op dit moment niet en dat is 

enerzijds wel leerzaam (wat hebben we behoefte aan elkaar, aan samenzijn, aan elkaars 

nabijheid!), maar anderzijds is het vooral vervelend, diep verdrietig, maakt het somber en 

futloos. Ik denk dat we er allemaal last van hebben. 

 

Via de nieuwsbrief van de PKN krijgen we een hart onder de riem gestoken door de scriba 

van de PKN, René de Reuver. Hij schreef over het nieuwe kerkseizoen in de nieuwsbrief: 

 

ñZoals het altijd kon, kan het nu niet meer. Dit vraagt om omdenken en vertrouwen. 

Vertrouwen op God. Hij laat ons niet aan ons lot over.ò  

 

En hij besluit met een tekst van Liselore Gerritsen: 

 

ñGeloof, hoop en liefde  

en de meeste van deze is de hoop  

op geloof in de liefdeò. 

 

Ik was onlangs bij een uitvaart en toen werd er bij het koffiedrinken gezegd: ñWat is het toch 

naar dat je juist nu niet elkaar mag omhelzen en knuffelenò. Waarop iemand anders zei: ñJa, 

dat is zo, maar als je iemand omhelst kun je hem/haar niet in de ogen kijken. En elkaar diep in 

de ogen kijken, op die manier bemoedigen, is toch ook heel waardevol.ò Dat vond ik een 

mooie uitspraak. Een manier van omdenken en vertrouwen. Zo zullen we misschien de 

komende tijd ook steeds dingen tegenkomen waardoor we in het ongewone zegen vinden.  

Carola Dahmen 

 

 

 

Overdenking 20 september 2020 (Psalm 145, Mattheüs 20) 

Niet met ñin den beginneò begint de bijbel, maar met het woord ñBeresjietò. Logisch. De 

bijbel, het Eerste of Oude Testament, is in het Hebreeuws geschreven, dus het begint met een 

Hebreeuwse letter. Niet de i, niet de kleinste letter van het Hebreeuwse alfabet, maar met de 

ñBeetò, de B van Beresjiet begint God aan de schepping.  

In de Kabbala, een Joodse, mystieke stroming, waar het verhaal over de letters van het alfabet 

vertaald naar het Nederlands vandaan komt, is een traditie die nadenkt over de betekenis van 

die Hebreeuwse letters. En de letter ñBeetò van Beresjiet betekent huis. Gods schepping, de 

wereld, het is een huis. De aarde, zoals we geschapen zijn, we zijn hier thuis.  

 

Maar vandaag wil ik het helemaal niet hebben over de schepping, maar ik las dit Joodse 

verhaal voor, omdat onze eerste schriftlezing van vandaag, Psalm 145, een zogenaamde 

acrostichon is. Acrostichon? Nog nooit van gehoord en het is ook wel apart. Want acrostichon 

betekent dat deze psalm 145 op een bijzondere wijze in elkaar zit. Elk vers begint met een 

nieuwe letter van het Hebreeuwse alfabet. Dus het begint met A, met de Alef, dan komt de B, 

de Beet, dan de Giemel en zo voort. Het laatste vers van de psalm begint met de laatste letter 

van het alfabet, de Tav en bezegelt het einde. Trouwens, heel apart, het vers dat zou beginnen 

met de letter Noen, n, ontbreekt in Psalm 145. Waarom, vroegen zich ook Joodse geleerden 

af, en ze kwamen met de verklaring dat het woord nafela uit Amos 5, nafela, gevallen is de 

jonkvrouw Israël, begint met het Noen. Wie weeté 

 

Dat de verzen van Psalm 145 steeds met een nieuwe, opvolgende letter van het Hebreeuwse 

alfabet begint, is niet makkelijk te vertalen naar het Nederlands. Het ontgaat ons dan ook dat 

dit een ñalfabet-psalmò is. Want ons ook ontgaat, Psalm 145 is een van de belangrijkste 

psalmen in de Joodse traditie. Traditioneel wordt die psalm een paar keer per dag gebeden.  
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Is het dan zoôn mooie psalm, kun je je afvragen, dat die zo vaak gebeden wordt. De dichter, 

theoloog Willem Barnard zegt van Psalm 145 dat het op het eerste, een ook op het tweede 

gezicht, geen meeslepend gedicht is. Hij is ook niet bijzonder origineel. Er zijn heel wat 

zinsneden die we in andere contexten ook tegen komen. ñGenadig en liefdevol is de Heerò die 

kennen we uit Exodus. ñAllen zien hoopvol naar u uit, u geeft voedsel op de juiste tijdò 

komen we ook in Psalm 104 tegen. En zo zijn er nog een aantal voorbeelden van typische 

bijbelse zinnen die hier in Psalm 145 allemaal bij elkaar komen.  

Waar gaat het dan om in die Psalm? Je kunt er natuurlijk heel veel over zeggen, maar wat mij 

trof toen ik ernaar keek was, dat Psalm 145 begint met ñzegenenò, eindigt met ñzegenenò en 

precies in het midden, in het hart van de psalm er ook gezegend wordt. Wanneer we de 

vertaling van Pieter Oussoren, de Naardense vertaling, erbij pakken, horen we het ook in het 

Nederlands terug: 

ñAls Hoogste zal ik u, mijn God en koning eren, uw naam zal ik zegenenò. ñUw vrienden u 

zullen zegenenò. En ñzegene alle vlees zijn heilige naam, voor eeuwig en altijdò.  

Het is aanbidding, zegening, goed spreken van God. Eerst ik, dan Gods vrienden, dan alles 

wat is. Een God die verheven getekend wordt als een koning die troont over heel de wereld en 

tegelijkertijd ook mij, ons nabij is als onze eigen adem die ons van moment tot moment in 

leven houdt. Een God die genadig is, liefdevol, rechtvaardig en betrouwbaar.  

Wat een geloof, he? Wat een vroomheid. Kunnen wij die meemaken? Kunnen wij, voor 

eeuwig en altijd, Gods heilige naam mee-zegenen? In alle levenslagen zeggen, ja, inderdaad, 

God is goed, ons hoogste goed. Genadig en barmhartig, rechtvaardig. Woorden schieten te 

kort. 

 

Nou, ik weet het niet hoe dat voor u is, maar voor mij geldt dit niet. Zo gelovig, zo vroom ben 

ik helaas niet. En ons leven zit nou ook vaak niet zo in elkaar dat we van ôs ochtends tot  

ôs avonds de neiging hebben om God te loven. Te vaak zit het tegen. Ziekte, de dood. Deze 

tijd waarin we ons nu bevinden met corona, de angst en alle narigheid die het met zich 

meebrengt. En wat ons misschien niet direct treft, maar wat mij toch te vaak het geloof in 

goedheid ontneemt: die schrijnende situaties van vluchtelingen, van de mensen op Lesbos en 

andere plaatsen in de wereld waar humaniteit ver en ver te zoeken is. 

 

Mi jn grote held Miskotte, wel, een van mijn theologische helden, zou tegen een vriend en 

collega van hem, Henk Berkhof, gezegd hebben: ñEen ding, Henk, God bestaat niet, hoor.ò 

Hij wilde daarmee geen revolutie in de kerk losmaken of zich als atheïstische dominee 

profileren. Maar waar het om gaat: wij hebben geen enkel idee van hoe God is. We weten 

niets van God. Alleen dat het ons te boven gaat. Dat het ons geloof, ons idee hoe dingen in 

elkaar zitten, onze liefde, onze zegeningen openbreekt als iets dat toch niet helemaal de lading 

dekt. 

Een mooi voorbeeld hiervan zijn de gelijkenissen die Jezus vertelt. ñHet is met het koninkrijk 

als metéò Zo beginnen zijn verhalen vaak. Zo ook onze tweede tekst vandaag.  

 

De ingrediënten van het verhaal zijn bekend aan de hoorders van toen voor wie Jezus dit 

verhaal vertelde. De wijngaard, dat was waar dagloners in werkten, van 6 uur ôs ochtends tot 

6 uur ôs avonds. Maar de wijngaard riep ook de associatie van Isra±l op, van Noach trouwens 

ook, de eerste wijnbouwer uit de bijbel, die er ook zelf van wist te genieten. Het goede leven 

waar men altijd weer voor moet werken. Maar dat werk wordt riant vergoed. Een denarie was 

eerder de betaling van twee dagen werk. De landheer waar het koninkrijk van de hemelen op 

lijkt heeft een gulle hand. En ja, we zouden de Internationale kunnen aanheffen, de gelijke 

betaling heeft van alle werkers, ook die van het 11e uur die zo rond 5 uur in middag eens wat 

uitvoeren, heeft wel iets communistisch over zich, vindt u niet?  

 

Altijd, let u er maar op, altijd zit er een verrassing in de verhalen van Jezus. Er is altijd iets 

raars aan de hand met zoôn gelijkenis, ook al lijkt het op het dagelijkse leven.  
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Ik heb onlangs voor mijn promotie-onderzoek wat literatuur gelezen over de gelijkenissen uit 

het Nieuwe Testament. En waar vooral modernere theologen op hameren is, dat je een 

gelijkenis niet dood moet preken. In mijn woorden gezegd. Een gelijkenis is niet een verhaal 

dat ergens voor staat. Je kunt niet zeggen, dit staat symbool voor dat. Of de werkelijke 

betekenis ervan is als volgt. Natuurlijk moet over een gelijkenis gepreekt worden, moet het 

uitgelegd worden, omdat de ñingredi±ntenò van een gelijkenis niet meer bekend voor ons zijn. 

En toch, een gelijkenis moet voor zichzelf spreken. En het mooiste is, als een gelijkenis een 

klap in ons gezicht is. Als het ons aangrijpt, het schaamrood naar de kaken laat stijgen, de 

tranen in je ogen brengt, dat je je tegelijkertijd zo geliefd voelt dat het je sprakeloos maakt. 

Gelijkenissen zijn er niet om te troosten of te bemoedigen of je ziel te strelen en toch ook wel. 

Gelijkenissen zijn er om je in actie te brengen of juist je acties af te breken. Om je van jouw 

weg af te brengen en op een nieuwe, altijd nieuwe, op Gods weg te zetten, met een steun in je 

rug, de bemoediging dat je het kunt, mens voor God zijn. 

Gelijkenissen zijn niet om over te preken. Toch kan ik natuurlijk niet anders dan over de 

gelijkenis te preken. Maar ik doe het met slechts een paar vragen.  

 

Wie ben je, voor God en ten opzichte van de naaste?  

Moet iemand die hard werkt, slim is, heel wat voorstelt, niet meer verdienen dan iemand die 

niet zo veel uitvoert? Hoe zit het met de beloning voor mensen in cruciale beroepen? 

Verdien je niet meer aanzien en respect dan een ander, als je aardiger bent, meer doet, jezelf 

meer opoffert voor een ander, de gemeenschap? 

 

Een inkomen waar je goed van kunt rondkomen, moeten niet alle vluchtelingen die nu op 

Lesbos zitten, dat ook krijgen?  

Zijn alle mensen gelijk, of valt dat in de praktijk nog wel te bezien? 

Wie zijn de laatsten, wie de eersten? En hoe zou het anders kunnen? Hoe zou God het 

eigenlijk bedoeld hebben, in den beginne? De laatste voorop? Een huis van de schepping voor 

iedereen een thuis? 

 

God zegenen, zoals de Psalm ons aan het hart legt, dat doe je niet alleen maar met je mond op 

zondag ochtend. God zegenen, dat is haast iets onmogelijks, iets wat we bijna niet voor elkaar 

krijgen. Het is die God zegenen die als het ware ook de werkers van het elfde uur rijkelijk 

beloond. Het is zoôn God die onze gerechtigheid, het systeem waarin we leven en waarin we 

geloven met een groot vraagteken voorziet.  

 

Het vraagt oefening. Elke dag weer, het liefst een paar keer. Het breekt ons gewone doen en 

laten af. Zet de automatische piloot af. Stelt ons voor de vraag: Is wat ik doe, werkelijk de 

bedoeling? Wie profiteert er nu van met wat ik doe?  

 

God zegenen is God zoeken, weten dat we met lege handen staan, maar dat we gezegend 

worden door een genade die ons te boven gaat. Met een liefde die zo groot is dat ze wel 

gedeeld moet worden. Met een vrede die alle grenzen openbreekt, geen genoegen neemt 

voordat niet iedereen onder zijn wijnstok kan zitten, het goede leven er is voor iedereen.  

 

God zegenen, met alle vlees, met alles wat leeft. We doen het niet alleen. Kunnen het niet 

alleen. God zegent ons, elke dag weer. Met een goedheid die we niet begrijpen. Die we soms 

door de tranen heen niet eens kunnen zien. Een gerechtigheid die de laatsten de eersten laat 

zijn. Een eeuwigdurende liefde die er toch weer is, als het ochtendgloren. Als de adem in en 

uit. Als een geest van weerbarheid en kracht. Als God, als genade, als zegen. Een naam die 

gespeld is met wat wij kennen, proeven, voelen, weten aan goedheid en liefde, en toch een 

geheim omsluit dat onvoorspelbaar is. Een nieuwe wereld in deze wereld geschreven, vanaf 

het begin, in eeuwigheid.  

Amen.  
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Aankondiging kerkdienst 4 oktober 

Op zondag 4 oktober mag ik weer in Oostzaan voorgaan. 4 oktober 

is een bijzondere dag: dierendag. Ik heb wel iets met dierendag. 

Bijna is het de trouwdatum van Frederik en mij geworden (Frederik 

leek het wel wat om op dierendag te trouwen), maar op een 

zaterdag een paar dagen later was uiteindelijk toch wel praktischer. 

Dierendag valt op 4 oktober omdat dat de sterfdag is van 

Franciscus van Assisi. Van deze heilige uit de katholieke traditie 

wordt verteld dat hij ook met dieren sprak.  

Dus vandaar dat deze datum gekozen is. Er zijn mooie teksten van 

Franciscus bewaard gebleven. Het zonnelied (ons oude gezang 400 

dat begint met ñAlmachtige, verheven Heer, hallelujaò en waar God 

geloofd wordt door de schepping ñLof zij U Heer om zuster 

maanéò) is een heel bekende. Maar ook zijn gebed om vrede is 

heel mooi:  

 

Heer, maak mij tot instrument van uw vrede: 

laat mij liefde brengen waar haat is, 

eenheid waar mensen verdeeld zijn, 

vergiffenis aan mensen die zwak zijn, 

laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt, 

geloof aan wie twijfelt; 

laat mij licht brengen waar het duister is 

en vreugde waar mensen bedroefd zijn. 

Heer, help mij 

niet zozeer om zelf gelukkig te zijn als om anderen gelukkig te maken; 

niet zozeer om zelf begrepen te worden als om anderen te begrijpen; 

niet zozeer om zelf getroost te worden als om anderen te troosten; 

niet zozeer om bemind te worden als om te beminnen; 

want als ik geef, zal mij gegeven worden, 

als ik vergeef, zal mij vergeven worden, 

als ik sterf, zal ik voor eeuwig leven. 

 

Op 4 oktober zullen we in de dienst stil staan bij Franciscus en bij de dieren. Van harte 

welkom allen! 

Carola Dahmen 

 

Berichten van vrijwilligers en ambtsdragers 

 

Bloemen en kaarten. ïaug. - sept. 2020 

De bloemen gingen naar: 

23 aug. dhr. en mevr. Jan en Rie Janse - van Noord felicitatie 60-jarig huwelijk 

30 aug. dhr. Jan de Waal    bemoediging en groet 

06 sept.  dhr. en mevr. Pilkes - Knip   t.g.v. hun verjaardagen op 3 en 7 sept. 

13 sept mevr. Mary Flens - v.d. Hurk  hartelijke groet 

20 sept. mevr. Alie v.d. Lek - Bekebrede  hartelijke groet 

 

Kaarten zijn gestuurd aan:  

12 sept. dhr. Jan Ruig en familie  met oprechte deelneming wegens het overlijden van zijn 

vrouw hun moeder en oma: Joke Ruig - van der Kamp 

20 sept. mevr. Ans Homburg     harteli jke groet 

Maartje Dral - Verwer 



 9 

 

 

Beste mensen, 

We leven in vreemde tijden.  

Dingen die normaal waren zíjn opeens niet meer normaal, zo ook de koffieochtenden en de 

seniorenmiddagen. 

Na rijp beraad hebben wij  als seniorencommissie 

besloten de activiteiten tot het eind van dit jaar stop te 

zetten. Het blijkt  tóch te ingewikkeld om u op een 

goede manier te ontvangen 

hoe graag we dit ook zouden willen. 

Kortom, we moeten allemaal nog even geduld 

hebben. Hoe het verder zal gaan is zoals u zult 

begrijpen nog niet duidelijk. 

We hopen in het nieuwe jaar weer met frisse moed te 

beginnen maar dat kan alleen als de omstandigheden 

ons daar weer de gelegenheid voor geven. 

Jammer dat we deze beslissing moesten nemen maar we hopen u 

als alles goed gaat in het nieuwe jaar weer te zien en wensen u vóór 

alles gezondheid. 

Met een hartelijke groet namens de seniorencommissie, 

Netty Lebbing 

 

 

Collectebestemmingen diaconie 

4 oktober: Regenboog Oostzaan  

De club Regenboog is algemeen bekend in Oostzaan. Ook daar zal het wat anders lopen in 

deze coronatijd. Geen dagjes uit, maar in de hoop op een snelle komst van het vaccin doen we 

al graag een collecte zodat deze mensen weer snel een dagje uit kunnen. 

 

11 oktober: Bartimeus 

We horen regelmatig in een programma dat mensen het extra zwaar hebben in deze tijd, 

hebben weinig weerstand. De coronamaatregelen maken alledaagse activiteiten nog 

ingewikkelder voor mensen die hun zicht moeten missen. Daarom is het nu extra nodig dat we 

voor hen alles uit de kast halen, zodat ze voluit mee kunnen doen in de samenleving. 

Het gaat er niet om hoeveel procent je ziet, maar hoeveel procent je leeft. 

 

18 oktober: Werelddiaconaat 

De gemeenschap van de zendingsdiaconessen telt 40 zusters, ze leven in de christelijke 

overtuiging en geven dit door. Ze helpen in de dorpsgemeenschappen, landbouw-

programmaôs, trainingscentrum voor kleine boeren. Ze werken als lerares en verpleegkundige 

en kerkelijk werk. Zo helpen ze de allerarmste boeren om hun economische positie te 

verbeteren en hun kinderen naar school kunnen. 

Help deze zusters met uw gave zodat ze hun prachtige werk voort kunnen zetten. 

 

25 oktober: SOS-Kinderdorpen 

U weet het, van harte aanbevolen! 

 

1 november Wereldhuis 

Het wereldhuis is een centrum voor informatie en advies, scholing en cultuur voor mensen 

zonder verblijfsvergunning. Mensen met weinig rechten - en op zoek naar nieuwe 

perspectieven. In Amsterdam leven zoôn 15.000 ongedocumenteerden, ieder met een eigen 

levensverhaal. 

 

Deze collectes voor de maand oktober bevelen we van harte bij u aan! 

Ank Verwer 
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Kerkdiensten in coronatijd, een terugblik 

 

Na 4 maanden zonder zondagse kerkdiensten, hebben we vanaf begin juli 2020 in Oostzaan 

de kerk weer opengesteld. Achteraf gezien was dat op dat moment best een bijzonder besluit. 

Op veel plaatsen in de Zaanstreek zijn de kerken pas later weer open gegaan of is voorzichtig 

begonnen met één dienst in de twee weken.  

Andere kerken in de Zaanstreek zijn pas sinds begin september weer in gebruik genomen. 

We hebben in de kerkenraad de ervaringen in de afgelopen tijd uitgebreid besproken. 

Ondanks dat er nu nog even iets minder mensen komen dan voorheen, hebben we best wel 

een goed gevoel bij  het aantal kerkgangers dat de weg naar de kerk weer heeft gevonden.  

Nog niet iedereen komt weer, maar het is mooi dat al zo veel mensen op zondag de weg naar 

de kerk weer hebben gevonden. 

Natuurlijk willen we allemaal dat we veel meer gaan doen dan we nu kunnen en mogen. We 

willen uitnodigend en gastvrij zijn voor iedereen en met de huidige regels is dat voor nu een 

deel pas mogelijk.  

Op anderhalve meter afstand van elkaar en nog niet samen zingen, wat toch heel belangrijk is 

in onze zondagse traditie.  

We weten dat veel mensen er behoefte aan hebben om weer naar de kerk te kunnen gaan. We 

beseffen ook dat er een risicogroep is, oudere en kwetsbare kerkleden, die misschien nog wat 

terughoudend zijn.  

We hebben nu alles volgens de regels en de richtlijnen geregeld en de kerk is veilig voor 

iedere bezoeker! De kerkdeuren staan weer open om iedereen verantwoord aan een zondagse 

kerkdienst te kunnen laten meedoen.  

De afspraken die we samen hebben gemaakt zijn nog altijd van toepassing.  

 

In de laatste kerkenraadsvergadering is ook bevestigd dat die ook van kracht blijven. De 

afspraken gelden ook voor iedereen! Als we ons allemaal ook houden aan deze afspraken, 

blijft  een bezoek aan de kerk voor iedereen veilig en verantwoord. We kunnen kerkdiensten 

blijven houden zolang iedereen zich houdt aan deze afspraken. Als dat niet lukt, kunnen we 

geen kerkdiensten blijven houden.  

Wij lopen dan voor vrijwilligers en kerkgangers onaanvaardbare risicoôs. 

 

Soms dreigt het naleven van de afspraken wat in het gedrang te komen. Misschien hebben we 

de afspraken voor veilig kerkgebruik ook niet altijd helemaal scherp. De afspraken hebben 

gestaan in Kerkbuurten en staan op de website.  

Ze zijn kort samengevat in een kaartje dat bij de ingang van de kerk ligt. Misschien is het 

goed dat we de belangrijkste afspraken nog een keer extra onder de aandacht brengen. 

 

¶ Kerkgangers mogen geen klachten hebben die te maken kunnen hebben met corona.  

Wie verschijnselen heeft die op corona lijken, zoals hoesten, moet thuis blijven. 

¶ We hebben overal desinfectiemiddelen staan en de kerk wordt goed geventileerd en 

gereinigd. Bij de ingang staat een desinfectiezuil met handgel om de handen te reinigen 

voor u naar uw zitplaats gaat  

¶ Bij binnenkomst in de kerk gaat u direct naar uw zitplaats en gaat daar zitten.  

Loop niet rond en blijf niet ergens staan om mensen te ontmoeten. 

¶ Hou absoluut 1,5 meter afstand van elkaar.  

¶ Kerkgangers mogen niet gaan zitten waar ze willen. Ga zo verspreid mogelijk zitten in de 

kerk. Er is plaats genoeg. Tussen twee kerkgangers in dezelfde rij blijven steeds twee 

zitplaatsen vrij. Huisgenoten mogen bij elkaar zitten. 

¶ In de kerk geldt eenrichtingsverkeer. We hebben aangewezen looproutes, want je mag 

elkaar tijdens het lopen niet tegen komen. Eén deur gebruiken we als ingang, de andere 

deur als uitgang. 
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¶ We hebben nog geen koffiedrinken en ontmoeting na de dienst.  

¶ Het BJC is afgesloten en toiletten worden niet gebruikt. 

Toegang in het BJC is slechts toegestaan als doorgang voor dringend toiletgebruik. 

¶ Naast de microfoon voor de predikant wordt maar één microfoon gebuikt. Alleen de 

gastvrouw/gastheer doet de mededelingen; ook 

de aankondiging van de diaconiecollecte. 

¶ Er is iedere week een coördinator die toeziet op 

de naleving van de afspraken. 

We zullen in de praktijk allemaal heus wel een keer 

een ñGrapperhaus-momentjeò hebben (niemand van 

ons is zonder zonden). Maar als we de afspraken 

volgen, kunnen we veilig en verantwoord blijven 

kerken. 

Ids Algera 

 

Als we die allemaal volgen, kunnen we veilig en verantwoord blijven kerken. 

 

 

 

Trouwe Vader, 

We bidden U voor de vluchtelingen op Lesbos, die 

opgeschrikt werden door een allesverwoestende 

brand in kamp Moria. 

Met 13.000 vluchtelingen woonden zij op een plek 

waar maar plaats was voor 2.500 vluchtelingen. 

Ze zijn nu voor de zoveelste ramp in hun leven op 

de vlucht geslagen. Mede doordat er vorige week 

corona werd geconstateerd in kamp Moria, 

reageren burgers op Lesbos soms heftig op hen. 

 

Erbarm U Heer, over hen die alles verloren hebben 

en - zelfs in de meest schrijnende situatie - 

geconfronteerd worden met onmenselijkheid en 

boosheid van anderen. Wees bij deze vluchtelingen, verlaat hen niet. 

 

We bidden U voor hulpverleners, die in deze moeilijke situatie doen wat ze kunnen. 

Het leed is niet te overzien. 

Bescherm hen en zegen het werk dat zij doen, voor kinderen, zieken, zwangeren, ouderen. 

Help de organisaties die hard werken aan een noodoplossing, zodat de vluchtelingen niet lang 

onbeschermd en zonder eten en drinken hoeven te zijn. 

Wees bij de hulpverleners, zegen hun werk. 

 

We bidden voor degenen die namens overheden beslissingen moeten nemen over de situatie 

van deze vluchtelingen. 

Dat zij hun verantwoordelijkheid nemen voor de situatie tot nu toe, en voor wat nu en in de 

toekomst moet gebeuren. 

Dat inzicht en inkeer, barmhartigheid en humaniteit het winnen van politieke belangen en 

korte termijn benaderingen. 

Dat zij zich gesteund voelen door betrokkenen in de samenleving, door kerken, door U. 

Dit bidden wij U, in Jezus' naam. 

Amen 
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De Bieb woont tijdelijk bij ons  in. 

De Gemeente Oostzaan maakt in De Kunstgreep een centrale sociale plek. Een plek waar alle 

inwoners terecht kunnen voor ondersteuning, dienstverlening en ontmoeten. Om deze plek te 

realiseren wordt de ruimte van de bibliotheek verbouwd. De bibliotheek moet dus tijdelijk een 

andere huisvesting hebben. 

 

Op 26 augustus schreef de bibliotheek in een brief aan al haar leden het volgende: 

De gemeente Oostzaan heeft besloten dat zij de ruimte waarin De Bieb gehuisvest is gaat 

verbouwen. Dit betekent dat de bibliotheek in De Kunstgreep vanaf donderdag 3 september 

12:00 uur gesloten is. Vanaf 14 september kunt u De Bieb bezoeken in de tijdelijke locatie: 

Grote Kerk (Kerkbuurt 12, Oostzaan). De Bieb is ook in deze tijdelijke locatie van maandag 

tot en met donderdag van 9:00 tot 12:00 uur open. De werkzaamheden duren tot medio 

december. 

 

Dit bericht op dat moment is best wel bijzonder. Op dat moment was er nog helemaal geen 

overleg met ons geweest en er was uiteraard dus ook nog geen overeenkomst met ons. We 

hadden wel een telefoontje gehad of dit wat ons betreft wellicht een mogelijkheid was. 

Uiteraard staan we hier positief tegenover. We hebben al jaren een beleidsplan met als titel 

ñKerk in Dorp, Dorp in Kerkò. Wij stellen de kerk in dienst van het dorp en willen dat het 

dorp de kerk gebruikt. We willen de kerk ter beschikking stellen aan het hele dorp (natuurlijk 

binnen afspraken). 

In het overleg dat volgde op 1 september zijn we overeengekomen dat de Bieb tijdelijk bij ons 

kan worden gehuisvest, niet in de kerk maar in een deel van het BJC. Het BJC is al enige tijd 

buiten gebruik en blijft dat voorlopig ook. De ruimte kan dus ter beschikking worden gesteld 

aan de Gemeente Oostzaan voor het huisvesten van de bibliotheek.  

Wat hebben we afgesproken. 

¶ De schuifwand in het BJC gaat dicht. 

¶ De bibliotheek gebruikt het grote deel van het BJC. Het kleinere deel wordt niet door de 

bibliotheek gebruikt. 

¶ De bibliotheek mag deze ruimte gebruiken op 4 ochtenden, van maandag tot en met 

donderdag. 

¶ In de gehuurde ruimte komen 26 kasten voor boeken te staan, tafels en apparatuur om mee 

te werken (zie tekening). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¶ Alle aanwezige meubilair en onze spullen zijn tijdelijk opgeslagen in zeecontainers, die 

staan naast de kerk. 

¶ De verhuur wordt aangegaan tot einde van het jaar; als er vertraging optreedt in de 

verbouwing kan de huurperiode worden verlengd. 

In de kerkenraadsvergadering is dit vervolgens besproken en is ingestemd met de gemaakte 

afspraken. Wij vinden deze verhuur een goede ontwikkeling, die past in ons beleid en bij de 

manier waarop we in de toekomst met de kerk willen omgaan.  

Wij vertrouwen op een goede samenwerking met de Gemeente Oostzaan en de Bieb. 

Ids Algera 
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De spullen van het BJC staan opgeslagen in de containers, tijdelijke gast: de Bieb! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En zo ziet de tijdelijke Bieb er nu uit: 

onder de óveilige vleugelsô van het BJC! 

Welkom, en neemt u ook tijdens de 

openingstijden uw houdbare producten 

voor de Voedselbank mee! 
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Eenzaam hout 

Een man die regelmatig naar de kerk ging bleef opeens thuis. Na een paar weken besloot de 

predikant bij hem langs te gaan. Het was een gure avond. 

De dominee trof de man thuis aan voor een knapperend haardvuur.  

De man die wel kon raden waarvoor de dominee kwam heette hem welkom en bood hem een 

gemakkelijk stoel bij de open haard aan en wachtte.  

De dominee ging lekker zitten, maar zei niets.  

Tijdens de plechtige stilte sloeg hij de vlammen gade die rond de brandende houtblokken 

speelden. 

Na een paar minuten nam de dominee de tang, pakte voorzichtig een stukje gloeiend hout en 

legde het aan de kant van de haard waar geen vuur was.  

Daarna ging hij weer zwijgend zitten. De gastheer keek geboeid toe. Het eenzame stukje hout 

brandde steeds zwakker, gloeide even op en doofde toen. Al snel was het helemaal koud. 

Sinds de begroeting was er geen woord meer gesproken.  

Vlak voordat de dominee wegging pakte hij het stukje hout en legde het weer midden op het 

vuur.  

Door het licht en de warmte van de blokken eromheen begon het direct weer te gloeien.  

Toen de dominee de deur wilde opendoen, zei zijn gastheer: óHeel erg bedankt voor uw 

bezoek en met name voor uw vurige preek. Zondag ben ik weer in de kerk.ô 

 

Bron: www.christelijkeverhalen.nl 

Ingestuurd door Maartje Dral-Verwer 

 

 

 

 

Een nieuw geluid 

Zoals u misschien al gezien en gehoord heeft, is 

onze kerk voorzien van een nieuwe 

geluidsinstallatie.  Het geheel is aangelegd door de 

firma  A.V.V. audio visueel verhuur/verkoop te 

Wormerveer. 

Ook in de Bullekerk hebben zij het geluid e.d. 

verzorgd. 

Een professionele firma dus. Een nieuwe 

microfoon voor de spreker, men hoeft niet meer 

recht in de microfoon te spreken, hij vangt ook het 

geluid op als men het hoofd wat draait. Een nieuwe 

microfoon op de preekstoel en een nieuwe headset. 

Er moet nog het een en ander bijgesteld worden en 

wij moeten zelf ook nog geïnstrueerd worden voor 

de bediening van dit apparaat.  

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, mail 

het mij gerust. De heer Patrick Vleeshakker komt 

ons de juiste bediening nog uitleggen. 

In elk geval zijn we al een eind op weg. We hopen 

nu dat de verstaanbaarheid voor u allen verbeterd 

is. 

Met vriendelijke groeten,  

Anneke Hogenes 

 

                 Een trotse Anneke met de nieuwe aanwinst 


